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TER OVERWEGING 

OVER TAAL EN EEN HUIS OM IN TE WONEN 
Onderweg op de fiets door Amersfoort, valt het me ineens op. Hoe 

functioneel en hoekig het taalgebruik is dat ik zie in de openbare 

ruimte. Richtingaanwijzers, reclameborden, plaatsbepalingen. 

Woorden die de indruk geven dat je je gewenste plek wel kunt 

bereiken. Gelukkig ook een Loesjeposter, bijna weggevaagd door 

wind en regen. ‘Recht van het kind – dat een raket een ijsje is’ * 

staat erop. Een speels protest tegen waar haast geen woorden 

voor zijn, de pijn en radeloosheid van kinderen en families in 

oorlog. 

Eenmaal op mijn werk in het verpleeghuis is er taal, die zoek is 

geraakt. Mensen met dementie verliezen de taal die ze hebben. 

Toen ik vier jaar geleden als geestelijk verzorger met mensen met 

dementie begon op te trekken, moest ik daaraan wennen. Ervaren 

als ik was in het begeleiden van mensen bij hun levensverhalen en 

de levensvragen die ze zich stellen, stond ik nu meer dan voorheen 

met lege handen.  

Maar al snel leek die leegte zich te vullen met iets kostbaars. In het 

contact met mensen met dementie -zo ervaar ik nog steeds- begint 

een andere taal te spreken. Een taal van de zintuigen, een taal die 

soms het ritme draagt van heel lange adempauzes. Een taal van 

woorden die zijn losgezongen van hun doelmatigheid en 

hoekigheid en haast. Een taal waarin intuïtie en zielscontact van 

levensbelang zijn.  
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En dan lijk ik misschien voorbij te gaan aan de diepe verlieservaring die de ziekte dementie met zich 

meebrengt. Als je geheugen in omgekeerde volgorde verdwijnt, als je steeds verder terugleeft in de tijd, 

geeft dat veel onmacht en kunnen ook vroegere pijn en angsten levendig naar boven komen. En bij de 

naasten is het verdriet om het levende verlies van wie hun dierbare altijd geweest is vaak intens.    

Maar het paradoxale is dat juist in al het verlies dat tastbaar aanwezig is, ik voel dat er iets mag oplichten 

in het contact met mensen met dementie. Zoals in het gesprek met de man die zijn zinnen begint met een 

prachtige constructie, maar dan struikelt over zijn woorden. Met een groots armgebaar, veel mimiek, wat 

stamelende woorden en een plotselinge heldere glimlach maakt hij duidelijk wat hij wil uiten. Zijn 

woorden begrijp ik maar weinig met mijn verstand. Maar de intentie daarachter en de verrassende 

openheid in zijn blik -op dat ene moment – die versta ik maar al te goed. Alsof er dwars door alle 

gebarsten taal even zielscontact is. 

Wonderlijk is ook wat oude geloofswoorden kunnen doen bij mensen die zelf hun taal verloren hebben. In 

Nijkerk werkte ik tot voor kort in een huis waarin veel bewoners een meer orthodoxe geloofsachtergrond 

hebben. Als ik daar zelf op zondag voorga, word ik altijd geraakt door wat er gebeurt bij het zingen of bij 

het Onze Vader. Bewoners die niet meer spreken, zingen of prevelen ineens woord voor woord mee. 

Gezichten lichten op. Er is een gevoel van contact, van diepe verbinding.   

Woorden als een huis om in te wonen, als je verdwaald bent geraakt onderweg. Woorden die warmte en 

nabijheid en leven geven. Zo kunnen die oude geloofswoorden werken bij mensen die door hun ziekte 

steeds meer teruggaan in de tijd.  

En als ik zelf op zondag in de Johannes zit, als deel van de gemeenschap, is het eigenlijk niet anders. De 

woorden -steeds nieuw en steeds verwijzend naar oeroude verhalen en naar mensen die daarmee op weg 

gingen- openen me. En hoewel ik dan stil zit op mijn stoel, zou ik ondertussen best even door de ruimte 

willen zwieren. Of ik voel ontroering en verstilling. Dan herinner ik me weer: in deze taal wil ik wonen. De 

taal van Licht door de duisternis heen. De taal van onderweg zijn met elkaar zonder klip en klare 

bestemming. De taal die opent.  

 

Geke van Schuppen  

 
*Foto op de voorkant bewerkt met AI om gezichten onherkenbaar te maken.  

 

DIACONIE 
 

COLLECTEDOEL NOVEMBER: 

KWINTES - BEGELEIDING BIJ 

HUISELIJK GEWELD 
De diaconale collecte is in november bestemd 

voor de non-profit organisatie Kwintes. Kwintes 

biedt in onze regio ondersteuning aan mensen 

met psychosociale of psychiatrische problemen. 

Een organisatie als deze heeft een voortdurende 

opdracht en een langlopende taak. Daarom 

collecteren we ieder jaar voor Kwintes.  

Dit jaar richten we de schijnwerper speciaal op 

de begeleiding bij huiselijk geweld, één van de 

onderdelen van het werk van Kwintes. Men 

begeleidt partners en gezinnen die te maken 

hebben met huiselijk geweld. Doel is het 

vergroten van de veiligheid, het duurzaam 

stoppen van geweld en het werken aan herstel. 

De begeleiding start met het in kaart brengen 

van de situatie. Daarna wordt besproken welke 

veranderingen de gezinsleden individueel en 

gezamenlijk wensen en welke acties er nodig zijn 

om voor iedereen veiligheid te creëren. Bij 

gezinnen met kinderen wordt bevorderd dat 

beide ouders actief zijn in de opvoeding en zorg 

voor de kinderen. 

Kwintes werkt nauw samen met de landelijke 

organisatie ‘Veilig Thuis’. Ze doen ook mee aan 

de internationale campagne tegen geweld tegen 

vrouwen ‘Orange the World’. Die organisatie 

besteedt elk jaar tien dagen lang, tussen de 

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen 

(25 november) en de Internationale Dag van de 

Rechten van de Mens (10 december) aandacht 
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voor dit geweld. Zie 

https://www.orangetheworld.nl/ 

 

U kunt uw collectegift overmaken op 

rekeningnummer NL11 INGB 0000 1314 51 van 

de Diaconie DoReJogemeente, ovv Kwintes. 

 

Dineke Spee 

 

DIACONIE ZOEKT 

PENNINGMEESTER 
De diaconie is op zoek naar een penningmeester 

x/m/v. Die persoon hoeft geen specialistische 

financiële kennis te hebben. De diaconie werkt 

met een betaalrekening bij de ING, en heeft 

geen beleggingen of spaarrekeningen. Het kost 

ongeveer een uur in de maand om de 

administratie bij te houden. Naast de financiële 

administratie is er 6 x per jaar een diaconie-

vergadering die ongeveer anderhalf uur duurt. 

Meer weten over deze inspirerende taak? Bel of 

mail Dineke, d.spee@hetnet.nl – 033 4801949. 

Roland Loos heeft aangegeven dat hij graag wil 

gaan meewerken in de diaconie, en daar zijn we 

uiteraard erg blij mee.  

 

De Diaconie 

 

FINANCIËN VAN DE DIACONIE 
In de vorige Johannesbrief schreven we dat er 

500 euro uit het noodpotje werd overgemaakt 

naar Kerk in Actie, in verband met de 

crisissituatie in Soedan. Enkele weken later 

ontvingen we opnieuw een verzoek om 

financiële noodhulp, nu voor het verschrikkelijke 

lijden in Libanon. We maakten 500 euro over. 

Gelukkig werd het noodpotje snel aangevuld 

met nieuwe giften, dank daarvoor! 

 

De collecte van september was bestemd voor 

het vredeswerk van PAX. De opbrengst was 

1.361,55 euro. Met veel dank aan alle gevers die 

het vredeswerk een warm hart toedragen.  

 

ADVENTSMIDDAG 7 DECEMBER 

2024: ADVENT MET REMBRANDT 
Op 7 december is iedereen van harte welkom op 

de jaarlijkse adventsmiddag in de kerkzaal van 

de Johanneskerk!  

Het is de laatste jaren traditie dat we vanaf 

14.00 uur beginnen met de mogelijkheid om 

brieven te schrijven voor Amnesty International. 

Dat heeft te maken met de Internationale Dag 

van de Rechten van de Mens op 10 december. 

De brieven die we schrijven zijn gericht aan de 

autoriteiten en u kunt ze overschrijven van 

voorbeeldbrieven. Ook liggen er kaarten die u, 

ter bemoediging, aan de personen zelf kunt 

sturen. Intussen is er koffie en thee met wat 

lekkers. 

Om 15.00 uur volgt het tweede deel van het 

programma, dit keer samengesteld met Hans 

van Haeften, een van onze organisten. Het 

thema is: Advent met Rembrandt, een 

samenspel van beeld, muziek en poëzie. 

Uiteraard gaan we ook samen adventsliederen 

zingen! We sluiten rond half 5 af met een glaasje 

glühwein of sap.  

Iedereen is van harte welkom, het is niet nodig 

je vooraf aan te melden. 

 

De Diaconie 

 

 
 

  

mailto:d.spee@hetnet.nl
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GEMEENTENIEUWS 
 

BESTUURLIJKE ZAKEN 
Er is de afgelopen tijd had gewerkt aan het 

actualiseren van de website. De Homepage ziet 

er frisser uit (dank aan Nicolas) en we hopen dat 

mensen nu makkelijker kunnen vinden wat ze 

zoeken. Ook hebben we foutjes gecorrigeerd. 

Mocht je desalniettemin op de website iets zien 

wat niet (meer) klopt, laat het dan even weten 

aan de secretaris.  

De kerkenraad heeft het privacy-protocol uit 

2018 geactualiseerd. Dit is een feitelijk stuk over 

welke persoonsgegevens we bewaren en 

gebruiken, dat we kerkdiensten uitzenden en 

opnemen, wie over welke gegevens mag 

beschikken, en dergelijk. De oude versie staat op 

de website, binnenkort vervangen we die door 

de nieuwe. 

De kerkenraad is verder bezig geweest met 

gewone dingen als: gaat het goed met de 

vrijwilligers? Hoe zijn de diensten de afgelopen 

maand geweest, en zijn alle diensten voor de 

komende tijd goed gevuld? Hoe werken we 

samen met de Ruimteviering? Hoe gaat het met 

de verhuur van het kerkgebouw? Hoe gaat het 

met het beheer van het gebouw? Hoe ging de 

startzondag? Hoe loopt Café Veerkracht? 

Allemaal geen onderwerpen waar we iets 

nieuws over te melden hebben. Maar gewone 

dingen die hopelijk bijdragen tot een goed 

gemeenteleven, waar goede dingen gebeuren en 

waar iedereen tot zijn recht komt. 

 

Wil je wat vragen of zeggen over het werk van de 

kerkenraad? Bel of mail de secretaris, Laura van 

Rossum du Chattel, 06 1587 5667, 

secretaris@johanneskerk.nl 

 

VREDESDUIF 
Eind september hebben Annette, Geertrui en ik 

de duif van de Johanneskerk weggebracht naar 

zijn nieuwe woonplaats. De duif heeft een mooie 

plek gekregen bij Land in Zicht. Lees hieronder de 

informatie van Yuri, de initiatiefnemer en 

directeur van deze organisatie. 

Karin van Dijk 

 

Land in Zicht is een sociale onderneming in 

Amersfoort Vathorst waar mensen met een  

 
afstand tot de arbeidsmarkt een plek vinden om 

waardevol bij te dragen aan onze samenleving. 

In een groene omgeving biedt Land in Zicht 

dagbesteding en leerwerkplekken, waarbij 

deelnemers aan de slag gaan in de keuken (voor 

Verhuur en Theehuis), de Tuinderij (met 

bloemenpluktuin), of met hoveniersklussen. De 

focus ligt op persoonlijke groei, sociale inclusie 

en duurzaamheid. Door zorg te dragen voor 

mens en aarde, bouwt Land in Zicht aan een 

hechte gemeenschap en creëert zo 

betekenisvolle verbindingen. 

Om een stukje mee te krijgen van onze 

organisatie kunt u een bezoek brengen aan ons 

Theehuis van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 

– 13.00 uur.  

Locatie: Achterhoekerweg 19 te Amersfoort. 

Wees welkom. 

O ja! We werken veel met vrijwilligers! Zin om 

waardevol bij te dragen, in een geweldige sfeer? 

Mail info@landinzicht.net of kijk even op onze 

site landinzicht.net 

 

Yuri 

 

 
 

 

mailto:info@landinzicht.net
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BEZINNING IN HET KLOOSTER 
Stukjes schrijven vind ik leuk. Gaat ook meestal 

vlot, gewoon een kwestie van gedachten via het 

toetsenbordje in Word zetten. Maar nu heb ik 

een tijdje naar mijn scherm gekeken, nog maar 

eens koffie gepakt, internet er weer bij en nog 

niks getypt. Terwijl mijn afspraak met Karin zo 

simpel was. We beleefden iets bijzonders en we 

vonden beiden dat daar een verslagje van moest 

komen in de Johannesbrief. En ja, ik ben de 

stukjesman, dus huppekee…. 

En nu zit ik hier. Wat wij als groep van de 

Johanneskerk hebben ervaren in klooster 

Nijkleaster, wat was dat eigenlijk echt? Hoe 

breng je een onderdompeling, een flits-retraite, 

een bijna tastbare ontmoeting met God onder 

woorden? Woorden die jullie als lezer ook 

voelen? 

Net zo lastig als het schrijven over de beleving 

van onze mensen in de groep die ongetwijfeld 

per individu net een tikkie anders was. 

Even de feiten. Van vrijdag 4 oktober tot en met 

zondag 6 oktober zijn wij met een clubje van 10 

personen, de meesten van de Johanneskerk, 

naar het nieuwste klooster ter wereld, onder de 

rook van Leeuwarden, geweest. 

Nijkleaster-Westerwert is een open 

geloofsgemeenschap op het Friese platteland. 

De kerk van Jorwert en klooster Westerhûs zijn 

samen de kloostergemeente. Met elkaar waren 

wij in een retraite en leefden mee in een vast 

kloosterritme van bidden en werken, verstillen 

en wandelen, ontmoeting en plezier. 

Ik spreek voor mezelf als ik de beleving sereen 

noem, verrijkend. Ik heb lang in de kapel gezeten 

voor een diepgaand gesprek met God. En Hilly. 

We hebben elkaar als mensen van de 

Johanneskerk, inclusief Ruimteviering, veel beter 

leren kennen. De gastvrijheid van de 

kloosterlingen was hartverwarmend en van hoog 

niveau. Als kers op de taart beleefden wij in de 

kerk van Jorwert een diep doorvoelde dienst 

met samenzang die mij ontroerde. De wandeling 

van het klooster naar de kerk door de Friese 

weilanden gaf extra glans aan de 

zondagochtend. Het prachtige weer speelde 

zeker mee. Daarnaast was het weekend ook nog 

eens heel goed verzorgd met prettige kamers 

met verse bloemen, lekker eten en een geweldig 

uitzicht. 

Heb ik hiermee alles geschreven wat ik voelde en 

ervaren heb? Nee! Dat kan ook niet heb ik nu 

besloten. Als je in de gelegenheid bent om zelf 

naar Nijkleaster te gaan, vooral doen. Alleen of 

met een groepje, kan allebei. Kijk maar eens op 

https://nijkleaster.frl / 

Tot slot dank aan Alke Liebich die ons op het 

spoor zette van Nijkleaster! 

 

Roland Loos 

 

 
 

 

 

  

https://nijkleaster.frl/
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INTERVIEW MET GERARD 

DUMMER  
Wél met enige regelmaat met iemand 

samenwerken, maar elkaar nooit ontmoet 

hebben….. 

Hoog tijd dat daar verandering in komt, ik heb 

een afspraak met Gerard Dummer, de 

‘onzichtbare opmaker’ van de Johannesbrief. Hij 

is degene die ervoor zorgt dat er iedere maand 

een mooi opgemaakte Johannesbrief bij ieder 

van ons op de mat ligt. 

Gerard is geboren in Ter Apel in een gezin met 

twee broers, een Katholieke vader en 

Gereformeerde moeder. Hij benoemt gelijk dat 

Ter Apel nu wel veel en negatief in het nieuws is, 

maar dat hij er met plezier tot zijn twintigste 

heeft gewoond. Hij praat met warmte en 

weldoordacht over zijn jeugd, over hoe gewoon 

het was om naar twee kerken te gaan en hoe vrij 

hij zich voelde om dingen zelf te ontdekken. Het 

paste goed bij de onderzoekende en 

nieuwsgierige manier waarop Gerard als kind in 

het leven stond en nog staat: ‘Wat vind ík 

belangrijk, of hoe denk ík hier nou eigenlijk 

over?’ 

Na de nodige omzwervingen woont hij nu in 

Schothorst met Annette en hun drie kinderen. 

Hij werkt vier dagen op de Pabo o.a. om 

studenten te leren hoe zij later kinderen kunnen 

begeleiden in hun internetgedrag. Ethische en 

morele kwesties komen aan de orde, maar ook 

het gebruik van de computer in het algemeen. 

Wat hij in zijn gezin van belang vindt, gebruikt hij 

ook bij studenten: hoe begeleid je kinderen 

eigen keuzes maken, en dat het van belang is om 

steeds weer het gesprek met elkaar aan te gaan, 

nieuwsgierig te blijven naar elkaar. 

Zijn zoektocht rond geloof vulde hij op eigen 

manier in: niet per se gebonden aan één 

richting, niet iedere zondag naar de kerk. Maar 

wel altijd met de intentie om het goede te 

zoeken en te doen met Jezus of de bijbel als 

basis. Door Annette kwam hij in contact met de 

Doopsgezinde kerk en Dopersduin, een 

broederschapshuis in Schoorl. Na de verhuizing 

naar Amersfoort was de keuze voor de 

Johanneskerk snel gemaakt.  

 
De computer heeft niet veel verrassingen voor 

hem, dus toen er een ‘opmaker’ voor de 

Johannesbrief gezocht werd heeft hij gelijk ‘ja’ 

gezegd. Na een periode met wat kinderziektes 

werkt hij nu heel plezierig met zijn ontwikkelde 

stramien. Het voordeel van deze klus is ook dat 

hij binnen de gestelde deadline zelf zijn tijd kan 

bepalen. Want tijd is wel kostbaar met én een 

drukke baan, én ouders in Ter Apel en 

Hank/Brabant (van Annette), én Theatersport 

(bij Bruin Tapijt), én actueel houden van de 

kinderencyclopedie (internet), en natuurlijk 

sport/activiteiten van en met de kinderen. 

Het lijkt of hij de nodige rollen schijnbaar 

moeiteloos kan combineren, van werkdag naar 

voetbalveld naar ‘kunnen we wat later 

afspreken, begin van de avond ben ik druk met 

het op-bed-leg-ritueel. 

En dan, op de valreep, vult Gerard nog aan: ‘We 

organiseren ook graag activiteiten in en met de 

buurt’. Gerard en Annette deden dat al in 

Utrecht en hebben dat hier weer opgepakt. 

Jaarlijks is er een buurtfeest, wordt Sint Maarten 

gevierd en een groot succes is ook altijd het 

eieren zoeken rond Pasen. Het geeft 

waardevolle ontmoetingen in de buurt en is 

ongemerkt een mooi voorbeeld voor de 

kinderen. De onzichtbare ‘opmaker’ van de 

Johannesbrief is een zeer actieve man met een 

jong gezin, met inspirerende baan en 

afwisselende hobby’s, maar ook met tijd en 

ruimte om gedachten te ordenen. 

En soms kan een gedachte door Gerard 

uitgewerkt worden in een gedicht (de 

Johannesbrief heeft al meerdere gedichten 

mogen afdrukken).  

Dank Gerard, dat we iets meer mochten zien van 

je bescheiden veelzijdigheid!!  

 

Trudy Leeuwendal 
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INSPIRATIE VOOR EEN POSITIEVE 

EN BEWUSTE ECOLOGIE 
Mamadou Dembele is 28 en heeft meer dan 

370.000 volgers op zijn Instagram-account The 

Impact Story. Hij heeft ook podcasts op Apple 

Music, Spotify en Deezer. 

Wist je dat bepaalde soorten algen plastic 

kunnen vervangen, dat het mogelijk is om 

omgevingslucht met 6 graden te koelen zonder 

elektriciteit, of dat het recyclen van zeep 

duizenden levens heeft gered? Voorbeelden van 

individuele en collectieve actie, over de hele 

wereld, om iedereen aan te moedigen zijn 

steentje bij te dragen. “Ik wilde weg van het 

doemdenken van de traditionele media en weg 

van het fatalisme. Er bestaan oplossingen en die 

moeten we promoten”, zegt deze 28-jarige 

Parijzenaar. 

Ik vind het heel positief en hoopvol dat er veel 

mogelijkheden zijn om milieubewuste keuzes te 

maken. De verhalen van Mamadou zijn zeer 

inspirerend. Regelmatig komen ideeën van 

Nederlandse ondernemers en stichtingen aan 

bod, zoals van het bedrijf Respyre. Wil je 

positieve voorbeelden om de wereld iets beter 

te maken? Volg hem dan op Instagram of luister 

naar zijn podcasts. Dit is ook een goede oefening 

voor de Franstaligen binnen onze kerk. 

 

Nicolas Joël Abdesselam. 

 

 
 

 

COLUMN: DE ZWIJGENDE MEERDERHEID 
Het is herfst. De weersomstandigheden zijn ernaar. Soms nog wel lekker, dan weer guur.  

Onlangs gebruikte de voorganger in onze zondagse dient het woord guur voor de narigheid die zich 

voordoet, dichtbij en verder weg. Guur. Als je het woord vet aangezet uitspreekt wordt het woord 

zichzelf. Het roept rillingen op, behoefte aan een schuilplaats, naar binnen keren en hopen dat het beter 

wordt. De Denen kennen het begrip “hygge”. Staat voor gezelligheid, knusheid, huiselijke warmte in de 

winter, bij elkaar zijn, schuilen met elkaar. Het is een van de belangrijkste uitdrukkingen van de Deense 

volksaard. Ik zie het voor me. Donkere dagen, koude regen, vlagerige wind.  

Guur (daar heb je het) weer, maar binnen een knappend haardvuur, dikke trui, hete koffie en een 

kaneelbol. Fika noemen ze dat (eigenlijk Zweeds maar ook door Denen gebruikt). Zie je ze zitten, die 

Denen? Hou dat beeld even vast. 

Want guur in overdrachtelijke zin met betrekking op verdraagzaamheid, agressie, hulpvaardigheid kan 

ervoor zorgen dat mensen zich terugtrekken uit de maatschappij, zich niet willen uitspreken over de 

oorlogen in de wereld, de kring van betrokkenheid steeds kleiner maken, in zichzelf keren en zelfs 

egocentrische neigingen krijgen (bij ons geen AZC, bij ons geen windmolens, het leger moet maar een 

dorp verderop oefenen….). Een soort van hygge ten koste van anderen en van het algemeen belang. 

Beste lezer, in mijn schrijfsels probeer ik het altijd dicht bij mezelf te houden, oprecht en zonder de grote 

broek aan te trekken van de stevige mening over van alles en nog wat. Je zou mij een prominent lid van 

de Zwijgende Meerderheid kunnen noemen. Ik heb nooit gestaakt, heb nooit op de barricades gestaan en 
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de enige protestmars waar ik aan deelnam was toen de zee zender Radio Veronica in 1974 uit de lucht 

moest. Maar het woord guur is precies wat mij triggerde om eens goed na te denken over de “toestand-

in-de-wereld”, om G.B.J. Hiltermann en zijn radiopraatje te citeren. Dat maakt wel wat moedeloos, ik hoef 

het niet toe te lichten denk ik. Mag ik eerlijk bekennen dat mijn innerlijke reactie in eerste instantie neigt 

naar hygge, naar binnen keren? Het is gewoon te veel! In mijn gesprekken met God komt dat ook aan 

bod. Ik word dan bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Plat gezegd: maak je er 

een puinhoop van, ruim die dan ook zelf op. Doe in elk geval een poging. Zogezegd, zo gedaan. Niet per se 

in de grote gebaren en daden. Dus ga ik met een vuilniszak het bos in, steun de frisse fractievoorzitter van 

mijn politieke partij met de C, zaai bloemen waar bijen van houden, consumeer steeds bewuster en 

ondersteun mensen en instanties waar ik denk dat het toegevoegde waarde heeft. Want ik ben een mens 

van hygge maar wil niet naar binnen keren of navelstaren. Grootse dromen van het uitbreken van de 

algehele wereldvrede met liefde, onderdak en genoeg te eten voor iedereen heb ik ook. Maar ik vrees dat 

daar alleen iets van terecht komt als de Zwijgende Meerderheid tenslotte opstaat. Dat God het geeft. 

 

Roland Loos 

 

JOHANNESWEEKEND 

Het Johannesweekend is dit jaar op 15 en 16 februari 2025. De organisatie, Karin van Dijk, Nicolas Joël en 

Laura van Rossum du Chattel, heeft een vraag voor jullie. 

Heeft iemand een suggestie voor een thema, een workshop of het programma op zaterdagavond? Niet 

dat de organisatie dat niet zelf kan bedenken, maar misschien heeft iemand wel een veel beter idee. Mail 

of app dat dan even aan Laura@hupkes.net of 06 1587 5667. Dank alvast! 

 

 

AANVULLING 
Aanvulling op het artikel over het boek van 

Rinske Looijenga, Reis door de tijd met een orgel 

van Pieter Flaes (zie Johannesbrief van Oktober).  

Ria de Jong en Hans Wilschut hebben de 

schrijfster geholpen met archief-vragen over dit 

bijzondere orgel, dat ook nog een tijd in 

Amersfoort heeft gestaan. 

 

 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
Ria de Jong heeft voor ons het volgende overzicht van de ledenbijdragen gemaakt.  

Binnen t/m september   begroot 

 

WBA   23100  30000 

Re   15516  22000 

Do  13980  18000 

Vrienden 7585  8000 

 

De ledenbijdragen blijven  dit jaar dus flink achter bij de al niet ambitieus gestelde begroting. Tot en met 

september is nog maar 77% van het begrote bedrag aan ledenbijdragen ontvangen. En t.o.v. de bijdragen 

van vorig jaar is nog geen 73% ontvangen.Wilt u snel kijken of u heeft bijgedragen wat u van plan was bij 

te dragen in 2024? Wanneer onze ledenbijdragen stagneren op een lager niveau, dan worden we 

afhankelijker van de verhuur en van de inzet van ons vermogen. 

 

Met hartelijke groet, 

Jan Nienhuis, penningmeester 

 

MUTATIES  
Afgelopen maand waren er geen wijzigingen in de ledenadministratie. 

mailto:Laura@hupkes.net
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ACTIVITEITEN 

CAFÉ VEERKRACHT 21 

NOVEMBER  
Leven met verlies. Hoe maakt verlies deel uit van 

jouw leven? 

Elke keer komen nieuwe mensen naar Café 

Veerkracht. We worden steeds beter gevonden. 

Daardoor groeit de achterban. Dat betekent niet 

per se dat er elke keer ook meer mensen komen 

- niet iedereen komt altijd. Maar toch zijn we op 

de goede weg. Men vindt ons op de websites 

van Amersfoort, op flyers in de Hogeschool, en 

meer. Heel fijn dat al die moeite niet voor niks is. 

De volgende keer, 21 november, gaat over 

verlies. Amber Bohncke begeleidt de avond. Zij is 

rouwbegeleider en geeft ook les aan studenten  

social work over verlies. Zij heeft maanden 

geleden contact met mij gezocht hierover.  

 

 

 

 

 

Ook dat is een geweldig signaal dat het initiatief 

gewaardeerd wordt en door anderen wordt 

gesteund. Over het thema verlies en twintigers 

heb ik een mooie podcast beluisterd van 

Francine Oomen (kinder- en 

jeugdboekenschrijver). Francine heeft contact 

gezocht met twintigers en hun levensvragen. De 

aflevering over verlies is indrukwekkend, eerlijk 

en hoopvol. Met een aangrijpend voorbeeld van 

het verlies van de beste vriendin. De 

belangrijkste tip: praat over hoe je je voelt. 

Makkelijker geroepen dan gedaan. 

Ken je iemand die je op Café Veerkracht wilt 

wijzen? Wijs hem of haar dan op de website, of 

op instagram. 

 

Alke Liebich 

 

MUZIKALE LEZING DOOR FRITS 

DE LANGE 
Op donderdagavond 7 november a.s. zal Frits de 

Lange vanaf 20:00 uur een muzikale lezing 

houden in de Johanneskerk in Amersfoort. Zijn 

recente boek 'Overweldigend, leven met wat je 

niet in de hand hebt' zal het uitgangspunt zijn  

voor zijn verhaal. Daarin stelt hij dat het hele 

leven overweldigend is en zoekt hij naar een 

manier om hiermee om te gaan, zodat we er niet 

door verpletterd worden, maar er ons geluk in 

vinden. Klimaatcrisis, politieke polarisatie, 

oorlogsgeweld, psychisch en lichamelijk leed, 

problemen in onze eigen sociale kring: het 

overweldigt ons. Continu zijn we op zoek naar 

evenwicht en een manier om hiermee om te 

gaan. Hoe doen we dat? 

Frits de Lange verweeft in zijn verhaal inzichten 

van grote denkers met persoonlijke ervaringen 

en laat ons zien dat overweldiging zo slecht nog 

niet is: overweldigende ervaringen zijn juist de 

grond van ons bestaan. Dit besef biedt ons een 

sleutel tot een nieuwe, rijkere verhouding met 

de wereld om ons heen.  

De Lange was hoogleraar Ethiek in Groningen en 

Amsterdam (1997-2021) en is theoloog, 

onderzoeker, schrijver, spreker en muzikant. 

 

 

 

 

 

In die laatste hoedanigheid speelt hij gitaar en 

zal hij samen met collega-zangeres Eessa 

Frieman zijn lezing verluchtigen met 

inspirerende en zorgvuldig gekozen liedjes van 

eigentijdse zangers en musici.  

Na afloop is er gelegenheid om bij een drankje 

met Frits en met elkaar na te praten.  

Toegang (incl. drankje na afloop): € 10 bij de 

ingang, € 7,50 bij vooraanmelding. 

Dit is nou echt een avond om je buren of 

vrienden mee naar toe te nemen, 

indrukwekkend! Een ieder is hierbij dan ook van 

harte uitgenodigd om deze avond mee te 

maken. Je kunt alvast een kijkje nemen op 

https://www.fritsdelange.nl waar o.a. YouTube-

filmpjes te zien zijn van eerdere optredens. 

Nadere informatie en aanmelding bij Hans 

Gideonse: jda.gideonse@outlook.com 
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KAMERKOOR CONSONARE 
Op 16 november is er een bijzonder concert in 

Het Brandpunt. Kamerkoor Consonare geeft de 

muzikale voorstelling LAND VAN DE TOEKOMST-

Reiken naar verbinding’.  

Voor meer informatie zie: kamerkoor-

consonare.nl 

 

BEZOEK VAN DE WERELDWINKEL 

OP 1 DECEMBER 
De Advent begint dit jaar goed: we verwachten 

op zondag 1 december de medewerkers van de 

Wereldwinkel om allerlei leuke en verantwoorde 

producten te verkopen. Nét voor 5 

december…….  

Een uitgelezen kans om Sinterklaas te helpen 

met de laatste cadeautjes!  

 

Dineke Spee 

 

 

 

VAN DE FILOSOFIE LEESGROEP 
De filosofie leesgroep is bezig geweest met de 

bespreking van ‘Trots’, een boek van Martha 

Claeys. Het leverde interessante en levendige 

gesprekken op. We zullen er nog een laatste 

avond aan wijden en kiezen dan een nieuw 

onderwerp. Voor dit volgende onderwerp geldt 

dat een ieder weer wordt uitgenodigd om in te 

stappen. De berichtgeving daarover zal in de 

Johannesmail verschijnen, omdat de deadline 

van de Johannesbrief van december niet zal 

kunnen worden gehaald. Hou dus de 

Johannesmail in de gaten als je belangstelling 

hebt! 

 

Dineke Spee, contactpersoon 

 

ZINGEN VOOR DE VREDE 
Elke vrijdagmiddag klinken vanaf 16.00 uur 

onder de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort 

liederen en teksten voor vrede. Vrouwen en 

mannen, jong en oud, uit Amersfoort en de 

regio, komen samen en zingen het lied van Yaël 

Beckelbaum: 'Prayer of the mothers'. 

 

Het is prachtig en ontroerend om met elkaar 

onze vredesteksten te delen, een sprankje licht 

en hoop te verspreiden. Speciaal voor alle 

kinderen, dichtbij en veraf, die opgroeien in 

tijden van dreiging en conflict. Kom en zing mee 

voor vrede. 

 

Maria Peters 

 

 

SLAAP! EN…WAAR DROOM JIJ 

VAN, EN WAAR LIG JE VAN 

WAKKER?' 
9 november VVP-dag in Amersfoort 

Het thema voor deze ontmoetingsdag van 

de VVP is ontleend aan de expositie in 

kunsthal KAdE. Toegankelijk voor iedereen. 

De start is in om 10:00 in Kunsthal KAdE, 

Eemplein 77. Daar wordt de expositie 

bezocht. De lunch is daarna in de 

Johanneskerk, gevolgd door een lezing door 

schrijver en filosoof Jan Drost, n.a.v. zijn 

boek ‘Dit is het einde niet’. Meer informatie 

op vrijzinnig.nl, bij Alke Liebich, hieronder. 

Of neem de flyer in de kerk mee. 

Kosten: € 15,- excl. toegang KAdE (met 

Museumkaart gratis, zonder Museumkaart € 

15,-) Opgave: info@vrijzinnig.nl of via 06 

4986 1664 

 

  

https://www.kamerkoor-consonare.nl/
https://www.kamerkoor-consonare.nl/
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VASTE ADRESSEN 

KERKGEBOUW: JOHANNESKERK  
Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen 

Gemeentehuis en St. Jorisplein).  

Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.  

Beheercoördinator: J. Nienhuis   

Website: www.johanneskerk.nl   

Beheer website: K. Meinema   

 

DIACONIE 
Contactpersonen  

Mw. J. Maris 

Mw. D. Spee 

  

Penningmeester  

Vacant  

Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. 

‘Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort’ 

 

PASTORAAT  
Mw. Ds. A.B. Liebich 

 

 

SECRETARIAAT KERKENRAAD  
Mw L. van Rossum du Chattel  

 

 

LEDENADMINISTRATIE  
Dhr. J. Nienhuis 

Johan van der Waal 

 

AUTODIENST  
Coördinator: dhr. R. Meijer 

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de 

dienst. 

 

JEUGD- EN JONGERENWERK  
Supertwien: Elise Folmer  

Kinderkring: Geertrui Meinema 

 

REDACTIE JOHANNESBRIEF  
Mw. A. Rosbergen  

Mw. L. van Rossum du Chattel   

Mw. T. Leeuwendal  
 

 

ORGANISTEN  
Dhr. H. van Haeften, Dhr. W. Jonkers en Mw. A. van Eldik 

 

PENNINGMEESTER 
Penningmeester Stichting Johanneskerk 

Dhr. J. Nienhuis 

IBAN: NL 83 TRIO 0320 8123 67 t.n.v. Stichting 

Johanneskerk. 

 

INLEVEREN KOPIJ  
Johannesmail 

Johannesmail verschijnt wekelijks. Kopij donderdag vóór 

12.00 uur naar: johannesmail@johanneskerk.nl 

Contactpersoon: Hetty Deelstra, 06 37349504 

  

Johannesbrief 

Inleverdatum volgend nummer 15 november. Graag in 

een Word-bestand, per e-mail aan 

johannesbrief@johanneskerk.nl. Afbeeldingen (foto’s, 

illustraties) graag als apart bestand aanleveren. Ophalen 

Johannesbrief voor de contactleden 28 november. De 

volgende Johannesbrief verschijnt op 1 december. 
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KERKDIENSTEN 
 

3 november: ds. Jeannette den Ouden, organist 

Willem Eikelboom. Er is kinderkring. 

Jeannette den Ouden is predikante van de 

Arboretumkerk in Wageningen. We lezen een 

tamelijk onbekend verhaal over Jacob en Laban. 

De dienst zal gaan over stenen en brood en over 

het roer omgooien. 

 

10 november: ds. Etje Verhagen-Krikke, 

organist Alice van Eldik. Er is geen kinderkring. 

Etje Verhagen is geestelijk verzorger in een eigen 

praktijk in Zwolle en remonstrants voorganger. 

Het thema van de dienst is Geven en Ontvangen, 

met een verwijzing naar het feest van Sint 

Maarten, dat op 11 november wordt gevierd. 

 

17 november: 10.30 uur Ruimteviering. Er is 

kinderkring 

 

24 november: Alke Liebich, organist Wibren 

Jonkers  

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

We gedenken de overledenen van het afgelopen 

jaar. Ik zeg graag ‘gedenken’ en niet ‘herdenken’. 

Gedenken is actiever en betreft niet alleen het 

verleden - wat ooit was. Maar ook de betekenis 

voor nu en morgen. 

Wij lezen uit Job 29: 2-14 en 30: 1-2, 22 en 31. 

Job antwoordt zijn vrienden met een lofzang op 

zijn oude leven, en een klaagzang vanwege zijn 

harde verlies. Het is prachtige poëzie, en het 

snijdt je door je ziel.  

 

1 december: Alke Liebich, organist Alice van 

Eldik. Er is kinderkring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, mijn hoofd zit vol met woorden 

Waardoor ik u niet meer versta 

God, mijn hoofd zit vol met beelden 

Waardoor ik zicht verlies op u 

 

Geef mij weer de ruimte 

Waarin ik u in ieder hoor 

Geef mij weer de ruimte 

Waardoor ik u in ieder zie 

 

En waar mijn hoofd de ruimte krijgt 

Vul zo mijn hart met goedertieren  

En blus mijn vurig oordeelvormen 

Met verdragende lankmoedigheid. 

 

Geef mij weer de ruimte  

Waarin ik u in ieder hoor 

Geef mij weer de ruimte  

Waardoor ik u in ieder zie. 

 

Gerard Dummer 

 

 

drukwerk 

 

 

 

Aan de heer / mevrouw 

 

 

 

 

 

 

 


