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TER OVERWEGING 
EXPLOSIE VAN DIVERSITEIT 
Gambia, Palestina, Marokko, Dominica, Ghana, Israël. Ik heb in 
aardig wat landen rondgelopen. Elke keer een andere taal, een 
andere cultuur. Het merkwaardige gevoel ergens een 
‘vreemdeling’ te zijn. En tegelijk de eer om gastvrijheid te genieten. 
In Bolgatanga schoof ik aan bij een moslimfamilie voor de maaltijd. 
In Nazareth bezocht ik een Arabische kerkdienst. 
Het is best ingewikkeld om een connectie te maken met mensen 
die in uiterlijk, taal en cultuur heel anders zijn dan jijzelf. Het vergt 
inspanning. Ik reis vaak alleen en als ik in zo’n ver land een 
Nederlander tegenkwam, of ergens een Heineken-pilsje te koop 
zag, greep ik de kans om me weer even ‘thuis’ te voelen. 
Het Pinksteren van tweeduizend jaar geleden draait om die kloof 
die er gaapt tussen mensen uit verschillende windstreken. Ze 
komen samen in Jeruzalem. Maar ze zijn pas écht samen, als Gods 
geest mensen verbindt. Wat is die geest? We weten het niet. Een 
wind, een vuur. De mensen die destijds bij elkaar waren, voelden 
het: er hangt iets in de lucht. 
Met Pinksteren vieren we de explosie van diversiteit in onze 
wereld. Alleen al in ons eigen land zijn er oneindig veel verschillen. 
Als samenleving hebben we de neiging diversiteit als probleem te 
zien. Dat gevoel dat mensen je pas serieus nemen als je ABN 
spreekt. Of dat nieuwkomers zich maar moeten aanpassen. “In 
Nederland spreken we Nederlands!” 
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Maar de diversiteit wordt met Pinksteren helemaal niet uitgewist – integendeel. Toch blijft het moeilijk. Ik 
merk het ook: ik kan nog zo veel gereisd hebben, maar mijn vrienden zijn wit en hoogopgeleid net als ik. 
En ik woon, werk en kerk tussen mensen die zijn zoals ik. Het gaat bijna vanzelf: we omringen ons met 
mensen die op ons lijken.  
Pinksteren is onze jaarlijkse uitnodiging om dat te doorbreken.  
Maar hoe? Een ‘Pinksterervaring’ had ik op zondag 18 mei, tijdens de demonstratie die het kabinet opriep 
om een rode lijn te trekken om zo Israël een halt toe te roepen. Met honderdduizend mensen, van wie 
velen voor het eerst demonstreerden. Voor hen een uitdaging: je moet echt een drempel over. 
Terwijl ik met Rachelle van Andel, predikant van Vrijburg in Amsterdam, een spandoek met een 
bijbeltekst omhoog hield, liep voor ons een jong islamitisch gezinnetje. De hele samenleving kwam 
samen. Het was vastberaden, gemoedelijk, massaal, urgent. Op enkele kleine momenten dreigden 
mensen elkaar te verliezen. Bijvoorbeeld als een groep “intifada revolution” zingt. Intifada betekent 
feitelijk ‘opstand’, maar wordt ook met terrorisme geassocieerd. Niet alleen diversiteit in taal, maar ook 
interpretatie kan makkelijk een wig drijven tussen mensen. Hoor jij hetzelfde als wat ik wil zeggen? 
Daarmee omgaan, dat vraagt een inspanning: in gesprek blijven, in wijsheid luisteren, vragen stellen als 
iemand iets zegt dat je prikkelt, niet direct oordelen. 
Die warme, wijze wind – noem het geest – woei voelbaar door de menigte. Die hielp mensen de drempel 
over en verzachtte de harten in eensgezindheid: nooit meer is nu! Maar of die wind ook het kabinet heeft 
bereikt… 
 
Remco van Mulligen 
 

DIACONIE 
 
COLLECTEDOEL JUNI 
IEDER KIND SCHITTERT DANKZIJ 
LEERGELD! 
Bovenstaande slogan staat op de website van de 
Stichting Leergeld, het diaconale collectedoel 
voor juni. De Stichting biedt kansen aan kinderen 
van 4 tot 18 jaar door ze te laten deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders 
kunnen de Stichting zelf benaderen met een 
vraag om hulp. Een medewerker van Leergeld 
bezoekt daarna het gezin om samen naar de 
(financiële) situatie te kijken. Gemeenten zijn 
gehouden aan wettelijk voorgeschreven 
trajecten bij het beoordelen van vragen; maar 
Leergeld kan op eigen beoordeling hulp bieden 
waar behoefte aan is.  
De Stichting heeft korte lijntjes naar bestaande 
voorzieningen in de woonplaats en kan ook 
helpen met doorverwijzen. Leergeld is een 
laatste materieel vangnet: wanneer gemeenten 
of andere instanties geen of geen toereikende 
voorzieningen kunnen bieden, kan Leergeld zelf 
hulp bieden via de vergoeding van kosten zoals 

een lidmaatschap van een voetbalvereniging, 
muziekles of een paar sportschoenen. 

 
 
Het uitgangspunt is: Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 
Er zijn in Nederland meer dan 100 lokale 
Leergeldstichtingen actief in ruim 250 
gemeenten. 
Meedoen via Leergeld kan in principe op vier 
verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur 
of welzijn. Ouders kunnen bij de lokale 
Leergeldstichting in hun gemeente een aanvraag 
indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. 
Op deze manier worden inmiddels ongeveer 
130.000 kinderen per jaar geholpen. Hiermee is 
jaarlijks een bedrag gemoeid van zo’n € 30 
miljoen! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL11 INGB 0000 1314 51 van 
de Diaconie DoReJogemeente, ovv Leergeld. 
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FINANCIËN 
Het collectedoel van april was De Koffiebus in 
Amersfoort; https://dekoffiebus.org/ 
“De Koffiebus is een unieke ontmoetingsplek 
waar iedereen welkom is voor een bakkie en een 
babbel. Wij schenken uitstekende koffie en 
oprechte aandacht, met daarbij heerlijke koek of 
gebak. En tijdens de lunch is er soep en of salade 
en tosti. Elke keer weer iets anders waardoor het 
verrassend blijft. Belangeloos gemaakt door 
buurtgenoten. Onze prijslijst? Die is er niet! Je 
bepaalt zelf wat je geeft. Naar vermogen. Zo kan 
iedereen genieten van een heerlijk moment bij 
De Koffiebus. Van harte welkom!” 
De collecte heeft € 960,56 opgebracht. Dank 
allen! 

 
 
 

 
 
Hier volgt een reactie van Harm Messink van De 
Koffiebus: 
 
 
“Wat een ontzettend fijn bericht! We wisten niet 
dat u gecollecteerd had voor De Koffiebus. Dan 
is dit nieuws een aangename verrassing. We 
willen u heel hartelijk bedanken voor deze 
bemoediging. Mocht u in de toekomst nogmaals 
willen collecteren, dan kan ik als oprichter en 
coördinator vooraf aan de collecte in een paar 
minuten vertellen over ons initiatief, mocht dat 
wenselijk zijn.  
 
Met warme groet!” 
 
Zie ook verderop in de Johannesbrief het stukje 
van Carla Frederiks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKE LIEBICH KOMT VERTELLEN: 
Israël - Palestina, over het dagelijks leven achter de muur.  
Op vrijdagavond 6 juni komt onze voormalige predikant Alke Liebich vertellen (en foto’s laten 
zien) over haar vrijwilligerswerk in Jerusalem, waar ze na haar afscheid naar toe is gegaan.  
Ook op zondag 6 juli na de dienst is er gelegenheid om haar verhaal te horen en te zien. 
Alke was de afgelopen tijd in Oost Jerusalem voor 3 maanden, als vrijwilliger in dienst van EAPPI 
(Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel d.w.z. oecumenisch 
begeleidingsprogramma in Palestina en Israël, onder de vleugels van de Wereldraad van Kerken). 
De vrijwilligers van EAPPI bieden de bewoners van de Westbank “protective presence” als 
“ecumenical accompanier”. Alke heeft voor wie dat wilde - per mail - al in een aantal blogs e.e.a. 
laten weten over haar werkzaamheden en wat ze er verder meemaakte, maar ze zal ons er op 6 
juni en 6 juli ongetwijfeld nog meer over vertellen en laten zien. Ze schreef boven haar mails 
“Accompaniment - cum panis - we delen het brood” en liet daarmee zien dat het woord 
accompaniment, de Latijnse woorden ‘cum panis’ bevat, wat verwijst naar het delen van het 
brood.  
De daar aanwezige vrijwilligers kunnen door hun simpele aanwezigheid enige bescherming bieden 
en verder rapporteren zij wat zij aan schendingen van de mensenrechten zien gebeuren. De 
mensen van EAPPI zijn strikt neutraal, ze werken volgens de principes van de Human Rights. Alke 
ontmoette veel mensen, en steeds weer werd haar gevraagd: vertel jouw mensen thuis over ons 
leven hier.  
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Zo schreef Alke al over een Palestijns bedoeïenen-dorp waar omheen veel kolonistendorpen 
verschijnen en veel bedreigingen plaatsvinden. De bedoeïenen kunnen hun vee niet meer weiden 
in de vallei door de bedreigingen en veediefstallen. De dieren blijven nu op stal maar dat is veel 
duurder en minder gezond voor de dieren. Ze leven nu veelal van internationale hulp. De mensen 
van EAPPI begeleiden hun kinderen die uit allerlei omliggende dorpjes komen, op hun weg naar de 
school in het dorp. 
De vrijwilligers maken helaas ook ‘house-demolitions’ mee (dat is het plat-bulldozeren van huis, 
schuur, stal). Dit gebeurt omdat er geen vergunning voor is - die ook nooit gegeven wordt als je 
hem aanvraagt. Uiteraard wordt dit gerapporteerd. Het enige wat ze dan daarna kunnen doen, is 
bemiddelen bij vervangende huisvesting en rechtsbijstand door mensenrechtenorganisaties. 
Hoe lang nog? De mensen zijn er gelaten onder. Ze 
blijven hopen dat het een keer voorbij zal zijn. Intussen 
gaan ze door met hun leven en weigeren ze zich te laten 
opslokken door haat of woede “want haat vernietigt je 
van binnenuit”. Dit en nog meer, zal Alke toelichten. 
Alke heeft ook persoonlijke contacten opgedaan en 
bijvoorbeeld kennisgemaakt met vrouwen die prachtig 
borduurwerk maken. De Palestijnse textielkunst is 
wereldberoemd, wist u dat? Ze gaat ons er vast iets van 
laten zien. 
 
Wat: Alke vertelt over haar vrijwilligerswerk in en om Jerusalem 
Waar: in de Johanneskerk 
Wanneer: vrijdagavond 6 juni om 19.30 uur 
En ook: zondag 6 juli na de dienst 
 

 

GEMEENTENIEUWS 
 
BESTUURLIJKE ZAKEN 
In mei heeft de kerkenraad prioriteit gelegd bij 
het ontvangen van onze nieuwe predikant 
Hannah Westerink. Hoe kunnen wij haar helpen 
zodat zij zo snel mogelijk ingewerkt is? Daarvoor 
is geen kant en klare wegwijzer. De site van de 
PKN geeft allerlei tips, maar het is erg persoonlijk 
wat iemand wil en nodig heeft. Wij zijn Hannahs 
eerste gemeente en Amersfoort is een nieuwe 
woonplaats. Voor de kerkenraad is het ook de 
eerste keer dat we een nieuwe predikant 
inwerken. We hopen een zorgvuldig en nuttig 
proces bedacht te hebben.  
 
Kees Meinema is het eerste aanspreekpunt voor 
Hannah. Hannah gaat in het begin zo veel 
mogelijk langs bij vergaderingen en groepen, ook 
groepen waar zij normaliter niet komt. Hannah 
heeft namen gekregen van sleutelfiguren in 
kerkelijk Amersfoort en tips van leden die bij 
voorrang een bezoek nodig hebben. We hebben 

een extra kerkenraadsvergadering gehouden. 
Hannah heeft een mentor, een ervaren emeritus 
predikant. We zijn er zeker van dat Hannah zich 
snel thuis voelt in de gemeente en binnenkort 
meedraait of ze er al jaren is. Voor ons als 
kerkenraad voelt het al vertrouwd. Zie vooral het 
interview met Hannah verderop in deze 
Johannesbrief.  
 
Praktisch punt: vrijdag is Hannahs vrije dag. 
Enkele gemeenteleden zijn betrokken bij de 
voorbereiding van de intrededienst van Hannah 
op 25 mei. In het volgende nummer meer over 
die dienst. 
 
De kerkenraad heeft in juni zijn jaarlijkse heidag. 
We praten dan verder door over de 
Johanneskerk  volgend seizoen.  
 
Remco van Mulligen, de tijdelijk aangestelde 
kracht voor Café Veerkracht, heeft een 
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eindverslag geschreven over de activiteiten dit 
half jaar. De kerkenraad besprak dit. De 
bijeenkomsten dit eerste half jaar van 2025 zijn 
teleurstellend verlopen omdat er weinig animo 
was. Bijeenkomsten zijn niet doorgegaan en het 
projectteam is gekrompen. Hannah Westerink 
zal met Remco en Elise nadenken over hoe nu 
verder. In juli praat de kerkenraad hier verder 
over. 
 
We zijn aan het nadenken over de vraag of we 
niet toch weer een of andere vorm van 
kinderopvang tijdens de dienst moeten 
aanbieden. In het verleden boden we 
kinderopvang aan tijdens de zondagen dat er 
ook kinderkring was. We hadden toen 
vrijwilligers die ingeroosterd waren.  

We zijn daarmee gestopt omdat er geen 
behoefte aan was. We willen aan de andere kant 
gastvrij zijn voor bezoekers met kleine kinderen, 
maar de afgelopen jaren is het slechts een keer 
voorgekomen dat er een ouder met een klein 
kind aanwezig was. Vandaar dat de kerkenraad 
vraagt: 

• Wie er heeft er wel eens behoefte aan 
kinderopvang voor een kind onder de 
vier tijdens de dienst? 

• Wie zou in dat geval wel eens willen 
oppassen? 

 
Laura van Rossum du Chattel, secretaris 
Wil je iets zeggen of vragen over het werk van de 
kerkenraad? Neem dan contact op met Laura 
van Rossum du Chattel, 
secretaris@johanneskerk.nl of 06 1587 5667. 
 
 

 
VACATURES IN DE JOHANNESKERK 
Net als de voetbalclub, de tennis- en roeivereniging, is de kerk een vrijwilligersorganisatie. Heel veel 
mensen dragen hun steentje bij aan het draaiende houden van de Johanneskerk. Dat gaat op veel vlakken 
heel goed. Er zijn veel taken te doen en bijna iedereen doet wel iets.  
Voor een paar taken kunnen er altijd mensen bij, dat zijn bijvoorbeeld: streaming van de dienst op 
zondag, deurdienst, koffiedienst, collectanten, lector (lezen in de kerkdienst), kosters en bloemendienst. 
Denk je, ik wil wel eens iets doen of nog wel wat extra’s doen én ik wil mensen leren kennen in de 
Johanneskerk, dan is één van deze taken misschien iets voor jou?  
Iets specifieker is dat er een paar gastheren/vrouwen nodig zijn die incidenteel en op afroep bij een 
verhuur willen assisteren. Dit is een betaalde klus die soms nodig is. Jan Nienhuis is beheerder en kan 
meer informatie geven over deze taak.  
In de kerkenraad zitten op dit moment vier mensen. Officieel horen er van elke denominatie twee 
mensen in te zitten, en ééntje vanuit de vrienden van de Johanneskerk. Dat betekent dat we vier 
vacatures hebben. Als er twee mensen bij zouden komen, zou dat ook al heel mooi zijn. De kerkenraad 
vergadert eens per maand. Je hebt ook eens per maand dienst in de kerk op zondag, als kerkenraadslid 
van dienst. Als kerkenraadslid houd je contact met één of twee groepen in de gemeente. We zijn met een 
gezellig groepje, het is geen straf om met ons te vergaderen, al zeggen we het zelf. Kerkenraadslid zijn is 
een manier om de gemeente van binnenuit goed te leren kennen.  
 
Kortom… ben je lid of vriend van de Johanneskerk, en gezond van lijf en leden, draag dan je steentje bij 
aan het draaiend houden van de organisatie. Of als je het iets geestelijker wilt zeggen: samen houden we 
de lofzang gaande. Laat je mij weten wat je wilt gaan doen?  
Desiree Berendsen - desiree.berendsen@online.nl / 06-83335867 
 
 
 
  

mailto:secretaris@johanneskerk.nl
mailto:desiree.berendsen@online.nl
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INTERVIEW MET HANNAH 
WESTERINK 
Haar naam is haar vooruit gegaan: Hannah 
Westerink wordt de nieuwe predikant van de 
Johanneskerk. Een aantal gemeenteleden heeft 
al een gezicht of een gevoel bij Hannah, maar de 
meesten van ons moeten nog even geduld 
hebben. Ik voel me bevoorrecht dat ik haar 
vandaag zal ontmoeten. 
 
Hannah groeide op in Elburg, met haar vader en 
moeder en 3 oudere zussen. Als nakomertje had 
ze een speciale positie in het gezin, haar zussen 
speelden soms voor ‘moeder’ en rond haar 
middelbare schooltijd was zij de enige dochter 
die nog thuis woonde. 
Het gezin kerkte in een Gereformeerde Bond 
kerk. En zoals de vis als laatste het water 
ontdekt, was deze omgeving lange tijd 
vanzelfsprekend voor Hannah. Zij benoemt het 
zelf als: ‘ik werd, als puber, steeds kritischer naar 
de kerk, maar voelde ook dat daar niet zoveel 
ruimte voor was’. Door veel te lezen zocht ze 
naar antwoorden die ze om zich heen niet kon 
vinden. Van mooie zinnen in boeken wordt ze 
nog steeds enthousiast. 
 
Na haar eerste overtuiging dat het onderwijs wat 
voor haar zou zijn, kwam al snel de psychologie 
in beeld, niet om als psycholoog te gaan werken, 
maar om meer te snappen over de dynamiek 
tussen mensen, over wat mensen beweegt in 
hun leven. Op haar 18de jaar nam ze daarom de 
grote stap van het gemoedelijke Elburg naar de 
grote stad Groningen, om psychologie te 
studeren.  
Ze sloot zich aan bij De Navigators, een 
christelijke studentenvereniging, en werd lid van 
een kritisch dispuut, waar ze nog steeds met 
warmte over spreekt. Haar verhaal over 
Groningen laat de ontwikkeling zien van een 
adolescent met vragen en onzekerheden, naar 
een volwassen jonge vrouw, die keuzes maakt, 
haar denkvermogen en gevoel weet te 
combineren en steeds meer van haar zelf laat 

zien. Het leek een logische stap om na de 
psychologie ook de studie theologie op te 
pakken om predikant te worden. Op de 
basisschool vond ze ook spreekbeurten al leuk 
en zie waar dat toe geleid heeft…..!  
De Nieuwe kerk in Groningen bleek een goede 
‘thuishaven’, Ds. Evert Jan Veldman werd een 
waardevolle mentor. Hannah kon daar ruimte 
ervaren, ze voelde dat het goed was en kon in 
haar studie en stages, haar kritische honger 
voeden. 
Samen met twee anderen startte ze ‘Mosterd’, 
een creatieve community voor spiritualiteit, 
geloof en onverwachte ontmoetingen. Een 
jongerenproject, altijd gecombineerd met een 
goede maaltijd. Het was niet makkelijk om 
hiervan afscheid te nemen, maar is wel goed 
gelukt en wat mogelijk daarbij hielp was dat in 
Amersfoort ‘Café Veerkracht’ op haar wachtte. 
Ook kerk zijn in de stad heeft haar interesse en 
rond dit thema gaan we zeker van haar horen. 
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Het toneelspelen, maar ook haar bijbaan in de 
ouderenzorg liet haar in haar studietijd een 
ander stuk van zichzelf ontdekken. Het gaf haar 
plezier en inzichten die ze nog steeds als 
waardevol met zich mee draagt. Kamperen of 
een rondje hardlopen als ontspanning en als 
oplossing voor een te vol hoofd, gaat ze in 
Amersfoort zeker weer oppakken. 
 
En toen kwam de Johanneskerk op haar pad. In 
de bijeenkomsten en schriftelijke informatie 
heeft iedereen het proces kunnen volgen. We 
waren blij met de benoeming van de nieuwe 
jonge predikant. 
Er was voor Hannah nog wel een kleine hobbel: 
er stond nog een afspraak om met mensen uit 
Groningen naar Iona te gaan. Hannah heeft de 
reis (lange reis met de boot) en de tijd daar 
(overweldigende natuur, afscheid van oude 
dingen, enz.) gebruikt om de stap naar 
Amersfoort onbelast te kunnen maken. 

Ondertussen heeft haar vader haar huis 
geschilderd, dus was het donkerblauw toen ze 
thuis kwam vervangen door mooie lichte 
kleuren. Goed geregeld! 
 
Ondertussen woont en werkt ze nu ‘al’ twee 
weken in Amersfoort en zoekt ze naar mooie 
balans tussen de veelheid aan activiteiten, de 
diversiteit aan mensen, alles vandaag nog willen 
weten en snappen én het serieus nemen dat dat 
natuurlijk niet gaat, dat niemand haar opjaagt, 
dat ze gekozen is omdat ze zelf ook veel eigens 
te bieden heeft. Ze heeft in die korte tijd al veel 
mensen ontmoet en ‘ik voel me eigenlijk alleen 
maar op verschillende manieren heel erg 
welkom geheten’. 
Zondag 25 mei zal de Intredeviering geleid 
worden door haar Groningse mentor, Evert Jan 
Veldman, haar ouders, familie en vrienden zullen 
in de kerk zijn. 
Hannah zal haar betekenisvolle Albe dragen en 
mogelijk een beetje gespannen zijn, maar vooral 
kijkt ze uit naar die zondag, naar de echte start 
van deze nieuwe baan, dit ambt. 
Welkom Hannah, dank voor dit open en gezellige 
gesprek enne…..veel mensen kijken ook uit naar 
jou!!! 
 
Trudy Leeuwendal 
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COLUMN: TWIJFEL  
Ik werd vanochtend wakker met een zwaar hoofd. De avond ervoor was toch vooral heel rustig verlopen. 
Waarom het hoofd dan zwaar aanvoelde weet ik ook niet. Ik kan alleen bedenken dat ik toch weer teveel 
nieuws en actualiteiten heb gekeken op de televisie. Moet je nagaan, in een oogwenk hebben we er weer 
een oorlog bij; de ruzie om Kashmir. Die bestaat al sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan. En is 
soms latent en nu weer vurig. Het gaat natuurlijk weer om land, macht, controle, religie. Heel simplistisch 
denk ik dan; jongens breng nu eerst eens je eigen land op orde…. Of bombardementen in Yemen, Sudan, 
Gaza, Oekraïne. Wij vierden ondertussen onze 80-jarige vrijheid. Beetje nostalgische dag vond ik. In de zin 
van dat we eigenlijk een beetje doen alsof. Niet wat betreft de daadwerkelijke bevrijding in 1945, maar 
wel die vrijheid. We leven in een tijd van nieuwe dictators, handelsoorlog, (dreigende) annexaties, 
cyberoorlog, de terreur van de social media, polarisatie, populisme en een naderende klimaatcatastrofe. 
Dus, vrijheid? Daar plaats ik het populaire ‘soort van’ bij. 
 
Helaas ben ik een soort nieuwsjunk, een doomscroller. Ik ben wel gestopt met het beluisteren van 
Podcasts van bekende nieuwsduiders, deskundigen van deze of gene toestand in de wereld. Zij storten 
dagelijks onvoorstelbare hoeveelheden gesproken woorden over je uit die over het algemeen dystopisch 
zijn. Net als met de oude media, goed nieuws verkoopt niet. Moord, doodslag en ondergang, dat is wat de 
mensheid aantrekt. Blijkbaar. 
 
Of dit concreet mijn hoofd verzwaarde? Kan. In je slaap verwerk je immers alle zaken aangaande je 
wakkere tijd. Dat kan net wat te zwaar geweest zijn natuurlijk. Enfin. Wat ‘de toestand in de wereld’ (zoals 
G.B.J. Hiltermann altijd bezigde in zijn radiopraatje, wie kent hem nog?) betreft, ik twijfel. 
Ik heb er geen enkele invloed op. Ik zou activist kunnen worden maar dat past niet bij mij. Ik twijfel over 
het volgen van nieuws, het bespreken met anderen daarvan, het handelen daarnaar. Er zijn zogenaamde 
nieuwsmijders. Kan ik niet. Ik ben te betrokken. Ik wil niet mijn hoofd in het zand steken. 
Ik wil mopperen over die absurd dure NAVO-top in Den Haag waarvoor de stad zo’n beetje lam gelegd is. 
Waarom niet gewoon standaard in Brussel waar alle faciliteiten klaar staan? En ik wil de tranen in mijn 
ogen voelen prikkelen als er weer kinderen met een pannetje staan te smeken om wat eten. Ik wil kwaad 
zijn als een kruisraket weer een flat in Kyyiv wegvaagt. Laat mijn twijfel dan maar gaan over de ziel van de 
mens die zich niet laat aanraken door de Heilige Geest. Waarbij ik tegelijkertijd zelf bid dat die vonk wel 
ontbrandt, dat het Licht zichtbaar wordt en dat vrede wel bereikbaar is. Moet je je eens voorstellen welke 
wereld we kunnen bouwen als we al het geld dat nu besteed wordt aan het elkaar lastig maken, kunnen 
gebruiken voor opbouw. Heeh! Een activistische gedachte!! Zou het dan toch nog wat worden met mij? 
Op dit punt? Het maakt mijn hoofd licht…. 
 
Roland Loos 
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ETTY HILLESUM (2) 
Met een leeskring georganiseerd door het Etty 
Hillesum centrum in Deventer, lezen we op dit 
moment nagelaten geschriften van Etty 
Hillesum. Voor elke bijeenkomst kiezen alle 
deelnemers een passage uit het dagboek. 
Hieronder een toelichting over mijn keuze uit 
het dagboek 5 oktober 1941.  
 

 
 
In deze periode in het dagboek beschrijft Etty 
hoe ze worstelt met haar omgeving met haar 
keuzes en met haar karakter. Ze worstelt met 
haar gulzigheid naar kennis, bestudeert het 
Russisch, maar voelt zich ook hevig 
aangetrokken door de psychologie en de 
chirologie zodat ze een map vult met case 
beschrijvingen van patiënten, mede omdat ze 
zich zeer betrokken voelt bij de psychische 
problemen van haar broer Mischa en ook om 
zelfonderzoek te doen. Ze is verwikkeld in 
meerdere relaties en ze vraagt zich af of ze 
voorbestemd is om als echtgenote verbonden 
met één man door het leven te gaan of dat ze 
een zelfstandig leven zal leiden. Dan is er de 
oorlog met steeds weer nieuwe maatregelen 
tegen de Joden, maatregelen die de gesprekken 
domineren maar waar ze zich niet door wil laten 
deprimeren.  
 
Zo worstelt ze op meerdere terreinen en zoekt 
ze in zichzelf naar stilte en bezinning. Ze zoekt 
zowel naar de passende tijd, ruimte en vorm om 
de stilte te ontmoeten. Zo ligt ze in de ochtend 
regelmatig op de koude vloer van de badkamer, 
dan weer wacht ze gehurkt naast de 
perenhouten boekenkast of en wanneer ze leeg 
en stil kan worden. Soms lukt dat, maar vaker 
ebt het moment ongezien weg en Etty vraagt 

zich af waarom dit gebeurt en hoe ze vat kan 
krijgen op haar ervaren. 
 
Dan schrijft ze in haar dagboek: verleg je oren en 
je zintuigen weer eens helemaal naar binnen en 
probeer weer te rusten in jezelf. En even later 
Maar dit is de remedie: niet spreken niet 
luisteren naar buiten, maar helemaal stil zijn en 
probeer het aller eigenste van jezelf in je te laten 
klinken en dat te beluisteren, dat is het enige. 
En hoe herkenbaar is het ook voor mij dat zoveel 
dingen aandacht vragen, dingen die zo belangrijk 
lijken. Dat het er maar niet van komt tijd te 
maken, een plaats te vinden, een houding om 
verbinding te maken met iets groters, iets 
diepers, niet buiten ons maar diep in ons, dat 
dan geboren kan worden maar nooit weg was. 
Met dat wat meester Eckhart noemt de grond 
van de mens, de pure, eeuwige eenheid… 
 
Frans van den Akker 
 
GROENEKERKEN EN GIFVRIJE 
BLOEMEN 
Verslag van een avond op 10 april over 
natuurvriendelijke bloemen in de kerk. 

 
De Groene Johannes schreef er al eerder over: 
laten we ons er eens meer van bewust worden 
hoeveel gif er bij de teelt van bloemen komt 
kijken, plus: daarnaar handelen. Nu is er door 
het Platform Groenekerken033 en de nieuw 
opgerichte werkgroep Gifvrije Bloemen een 
avond over dit onderwerp georganiseerd. Dat 
was op 10 april. De Johanneskerk was ook 
uitgenodigd om er iets over onze praktijk te 
vertellen. 
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Op de avond waren wel 40 mensen uit de 
verschillende (PKN)kerken in Amersfoort 
afgekomen. Eerst werd er een algemene 
inleiding gegeven over de noodzaak om beter te 
letten op gifvrij bij het kopen van bloemen. Het 
is niet alleen beter voor de planten en de 
mensen maar ook voor de bodem, de dieren die 
daar leven, de vogels en dus de biodiversiteit in 
z’n geheel. 
De werkgroep heeft een website gemaakt 
Gifvrijebloemen.nl waar u een kijkje kunt nemen 
voor tips en adressen door heel het land. Een 
predikant vertelde daarna over de Bijbelse 
inspiratie voor de zorg voor de schepping. Er was 
ook een presentatie van Dianne Schuring die het 
bedrijf(je) Plukpracht is begonnen, waar ze 
“ecologische bloemen rechtstreeks van het 
Amersfoortse Veld” teelt. Een kijkje op haar 
website is beslist de moeite waard: Plukpracht.nl 
 

 
 
Daarna werd door drie verschillende kerken 
verteld hoe ze het aanpakten met de zondagse 
bloemen en waar ze tegenaan liepen. De 
Johanneskerk is er het langst mee bezig (officieel 
nog geen twee jaar overigens), de Fonteinkerk is 
er een klein jaar geleden mee begonnen en de 
Baptistengemeente is net gestart. 
Ik begon met te vertellen hoe we met de 
kerstboom zijn omgegaan en dat we nu een 
gestileerde houten ‘kerstboom’ hebben staan in 
december. Daarna verder met de bloemen. 
We weten dat er bij de bloementeelt veel gif 
gebruikt wordt door de berichten die dit jaar in 
het nieuws waren over de lelieteelt. Maar ook bij 
de teelt van chrysanten en tulpen is dat het 
geval. Er komt vele malen meer gif bij kijken dan 
bij de teelt van groente en fruit. Ook worden er 
bloemen in het verre buitenland geteeld en per 
vliegtuig hierheen gevlogen. Of in jaarrond 
verwarmde kassen grootgebracht. Dat gebeurt 
o.a. bij rozen. Willen we daaraan meewerken? Is 
dat “goede zorg voor de schepping”? Nee 
natuurlijk, we weten dat dat klimaatverandering 
en achteruitgang van de natuur teweegbrengt 
en daarom hebben wij als Groene Johannes het 
bloemenbeleid in 2023 met de kerkenraad, de 

liturgiecommissie en de bloemenverzorgers 
besproken. Onze uitdrukkelijke wens is om dit zo 
duurzaam mogelijk uit te voeren. Dit is ook op de 
Johanneskerk-website gezet: 
 
“Hierbij geven we suggesties om de bloemen zo 
duurzaam mogelijk te kopen / te halen. 
In de winter zijn er niet veel bloemen vanuit 
eigen land. Mogelijkheden zijn: 

• Een fleurige plant. Via www.sprinklr.co 
kunnen biologische planten (ook 
kamerplanten) worden gekocht 

• Ontluikende en bloeiende takken uit 
eigen tuin of gemeentelijk groen 

• Een bloemetje uit de winkel. Sommigen 
zijn Duurzame Bloemist, niveau brons, 
zilver of goud. Te vinden op de website 
Barometer Duurzame Bloemist. Vraag 
daarbij ook eens aan de bloemist waar 
hij het vandaan haalt en stimuleer 
Nederlandse bloemen (die worden in het 
algemeen duurzamer geteeld en niet 
aangevoerd per vliegtuig). 

 
In de zomer zijn er meer mogelijkheden: 
Bij biologische winkels zijn soms bio-boeketten 
te vinden (Nieuw Mos, Odin) 
 
Dahliatuin Randenbroek  
D.m.v. een email aan Mirjam Bijlholt 
(mirjambijlholt@kpnmail.nl) vragen of je op 
zaterdag dahlia’s mag komen plukken (vanaf 1 
juli t/m half oktober), richtbedrag is circa 3 euro, 
adres Ringweg Randenbroek 119 Amersfoort 
 
Pluktuin Stoutenburg 
Open op donderdag t/m zaterdag van 10:30 t/m 
17:00 uur (actuele tijden kunnen soms anders 
zijn), van half april t/m medio oktober, adres 
Stoutenburgerlaan 6 in Stoutenburg 
 
Pluktuin Land in Zicht 
Open op woensdag t/m zaterdag van 10:00 t/m 
16:00 uur (donderdag koopavond tot 20:00 uur), 
van medio juni t/m medio oktober, adres 
Achterhoekerweg 19 in Amersfoort (Vathorst)” 
In het voorjaar, zomer en vroege herfst halen we 
liefst het zondagse boeket uit eigen tuin, tuin 
van de buren, uit de berm (fluitenkruid e.d.). In 
de winter en late herfst is dat moeilijker maar 
het kan wel: als je bijvoorbeeld forsythia of 
magnolia in de knop naar binnen haalt, kun je de 

http://www.sprinklr.co/
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bloei vervroegen en zo zorgen dat het op de 
gewenste zondag fleurig staat. 
Na de presentaties en de pauze kwamen we in 
kleine groepjes aan een onderlinge discussie toe. 
We bespraken hoe moeilijk het is om aan goede 
bloemen te komen als je zelf geen tuin of een 
heel kleine tuin hebt. We bespraken verder hoe 
lastig het kan zijn als je je op zondag aan de 
liturgische kleur moet houden……maar iemand 
opperde als oplossing om dan de gewenste kleur 
met een mooie doek aan te geven. Die suggestie 

kunnen we in de Johanneskerk mooi 
overnemen! 
Er zijn ook kerken die een onderscheid maken 
tussen het liturgisch boeket in de dienst en 
boeket(jes) dat/die na de dienst als attentie 
rondgebracht word(en). Dit is in feite hoe het bij 
ons in de Ruimtevieringen tegenwoordig vaak 
gaat. 
We hopen dat het idee van gifvrije bloemen 
steeds meer gepraktiseerd gaat worden, niet 
alleen in de kerken maar ook daarbuiten. 
Johanneke Maris 

 

WAKE VOOR VLUCHTELINGEN 
 
In de Johanneskerk, Westsingel 30 in Amersfoort is op zaterdag 14 juni 2025 van 12:00 uur tot 
zondag 15 juni 2025 12:00 uur een Wake voor Vluchtelingen.  
 
Kom binnen en waak met ons mee! Waak mee om het Licht brandend te houden! 
Tijdens de landelijke ‘Nacht van de Vluchteling’ herdenken geloofsgemeenschappen in Amersfoort 
omgekomen vluchtelingen door 24 uur te waken en hun namen (voor zover deze bekend zijn) 
hardop te noemen.  
We bidden voor hen en steken een kaars aan: dat zij geborgen mogen zijn in Licht. 
De Wake start op zaterdag 14 juni 2025 om 12:00 uur en wordt 24 uur gehouden. 
Wethouder en loco-burgemeester mw Micheline Paffen-Zeenni is aan het begin aanwezig.   
 
Gedurende een etmaal zijn er in de Johanneskerk ontmoetingen en gesprekken om aandacht te 
vragen voor mensen die moeten vluchten vanwege oorlog, overtuiging of klimaatverandering. De 
Wake is een estafette: verschillende geloofsgemeenschappen zorgen ervoor dat het Licht van 
bidden en waken een etmaal lang wordt doorgegeven.  
 
Elk even uur begint met een bezinnend moment, door verschillende 
geloofsgemeenschappen verzorgd. Er is muziek, er wordt gezongen of er is 
stilte. De namen worden genoemd van slachtoffers die in 2024 en 2025 aan de 
grenzen van Europa zijn gevallen. Voor hen steken we een lichtje aan. Amnesty 
International Amersfoort wandelt mee met de deelnemers van de ‘Nacht’ en in 
de Johanneskerk is er gelegenheid om brieven voor gevangenen te schrijven. 
We hopen op veel bezoekers die kort of langer met ons mee willen waken uit 
solidariteit met de vluchtelingen.  
Via de website van de Johanneskerk is vanaf half mei het actueel bijgewerkte programma te zien. 
www.johanneskerk.nl  
 
De Wake voor Vluchtelingen is een oecumenisch initiatief van verschillende 
geloofsgemeenschappen samen met de Amersfoortse afdeling van Amnesty International.   
De Raad van Kerken Amersfoort ondersteunt dit initiatief van harte.   
 
Inlichtingen: diaconie@johanneskerk.nl, www.instagram.com/wakevoorvluchtelingen033 
Contactpersoon Dineke Spee 
Wilt u dit initiatief financieel steunen?  
Bankrekeningnummer NL11 INGB 0000 1314 51  
t.n.v. Diaconie DoReJogemeente, ovv WAKE 

http://www.johanneskerk.nl/
mailto:diaconie@johanneskerk.nl
http://www.instagram.com/wakevoorvluchtelingen033
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DE BUS DUS… 
Met een kerkgenoot praat ik even over het collectedoel van vorige maand: de koffiebus. Ik ben daar 
enthousiast over en vertel dat ik daar regelmatig op vrijdag, wanneer de koffiebus op het Euterpeplein 
staat, ga lunchen. Is die bus dan ook voor…uhm uhm…ons soort mensen voeg ik plagerig toe en ja, dat 
klinkt wel erg elitair. Maar toch, zij had wel bedacht dat een bezoeker aan de koffiebus iets als dakloos of 
verslaafd moest zijn. Ik vertelde dat je er een grote verscheidenheid van mensen ontmoet en dacht aan 
twee bijzondere ontmoetingen: 
 
We worden bediend door een jonge vrouw. Ik vraag haar of ze stagiair is. Nee, ze zit tussen twee banen 
in. Ik vraag nog eens wat voor baan. “Tropenarts” is het verrassende antwoord. Volgende week zal zij naar 
Tanzania vertrekken. Zij is op haar beurt weer verrast om te horen dat mijn metgezel en ik jaren in Afrika 
gewerkt hebben. We sluiten het contact af met 
wat Swahili wensen. 
Een andere keer word ik door Harm, de 
coördinator, voorgesteld aan een man die ook 
belangstelling voor theologie heeft. We wisselen 
wat informatie uit. Ineens kijkt de man mij aan en 
zegt: “Shma Israël” ( hoor Israël). Ik antwoord: 
“Adonai echad” (God is één). Wat een bijzondere 
ontmoeting. 
Het moge duidelijk zijn: er gebeurt van alles in de 
koffiebus en die is  dan ook een bezoekje meer 
dan waard! 
 
Carla Frederiks 
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ACTIVITEITEN
ZOMERUITJE 2025 
Het zomeruitje is dit jaar op donderdag 24 juli. 
Het uitje is bedoeld voor iedereen die een paar 
uur gezellig wil doorbrengen met 
gemeenteleden. 
We beginnen om 11 uur met koffie in de tuin 
van Laura, Borgesiuslaan 43 Amersfoort. 
Daarna vertrekken we naar de Eemhoeve in 
Bunschoten (ca 10 km afstand). Dit is een 
schitterende boerderij/horeca op een mooi 
terrein, waar we kunnen rondlopen om van alles 
te bekijken. Zie eemlandhoeve.nl. We krijgen 
daar een lunch (soep, broodjes, toetje, drankje). 
De kosten bedragen ca 15 euro en de 
kerkenraad betaalt een heel klein beetje mee. 
Zijn de kosten een bezwaar, neem dan contact 
op met de diaconie, 
Het duurt natuurlijk nog even voordat het 24 juli 
is, maar je kan vast opgeven bij Tineke 
Boudestein, acboudestein@hotmail.com, of 06 
1053 1458.  Graag doorgeven of je vervoer nodig 
hebt, of je iemand mee kan nemen, en of je 
dieetwensen hebt. 
Sluitingdatum voor opgeven is 10 juli. 
 
Laura van Rossum du Chattel en Tineke 
Boudestein 
 
TENTOONSTELLING TEXTIEL IN 
KERKZAAL 
In het Eemhuis was de afgelopen maand een 
expositie met het thema “Eet smakelijk”, 
gemaakt door cursisten keramiek, beeldhouwen, 
schilderen, edelsmeden, tekenen en textiel. 
Van een van de textielgroepen liggen de werken 
de komende weken in de vitrines achterin de 
kerk. Zij hadden de opdracht: maak een foto van 
een bord met lekker eten, en bedenk hoe je daar 
iets met textiel van kan maken. Er werd eerst 
met papier geoefend, geknipt, gescheurd, 
geplakt. Toen met stof gerimpeld, gevuld, 
genaaid en geborduurd. Zo ontstonden er 
spruitjes, citroenschijfjes, asperges en 
linzensalade.  Docent was Marijke Schurink. 
De textielwerken komen in de plaats van de 
stenen die beschilderd zijn tijdens het 
Johannesweekend. Die liggen nu in de 

kerkenraadskamer. Je kan ze daar ophalen als je 
wilt. 
Informatie bij Laura 
 

 
 
FESTIVAL KLIMAAT VAN HOOP 
Het klimaat is in crisis. Iedereen weet het, elke 
dag is het in het nieuws. Op het eendaagse 
festival Klimaat van hoop gaan we op zoek naar 
wat ons hoop geeft. Wat kun je doen? Hoe geef 
je uiting aan je gevoelens? Waar kunnen we 
elkaar helpen? Welke inspiratie kunnen we 
putten uit ons geloof? Klimaat van hoop is op 
zaterdag 14 juni van 11:00 uur tot in de avond 
in hartje Leiden. Een dag vol creativiteit, 
workshops, inspirerende sessies, verstilling, 
muziek en ook veel actie! We hebben 
aansprekende namen voor je zoals schrijver en 
artiest Mounir Samuel, een actietraining door 
Christian Climate Action (verbonden aan 
Extinction Rebellion) en een optreden van de 
queer-punkband TRUI. We starten de dag met 
een klimaatviering geleid door 
'scheppingsactivist' en voorganger Rozemarijn 
van 't Einde! Een dag die je niet wilt missen –
maak je geest warmer, niet de aarde. 
Een ticket voor de hele dag kost slechts 10 euro - 
voor studenten en tieners is het tarief zelfs 5 
euro. Hier vind je meer informatie over het 
festival en het 
programma: https://arminius.remonstranten.nl/
agenda/festival-klimaat-van-hoop/ 
 

mailto:acboudestein@hotmail.com
https://arminius.remonstranten.nl/agenda/festival-klimaat-van-hoop/
https://arminius.remonstranten.nl/agenda/festival-klimaat-van-hoop/
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PGA DIENST OP 15 JUNI 
Op 15 juni organiseert de PGA een gezamenlijke 
dienst in de Sint-Joriskerk. Het thema is  
Door de Geest bewogen. Drie predikanten uit de 
PGA gaan voor in deze dienst: ds. Gerard Kansen 
(Nieuwe Kerk), ds. Anna Walsma (Fonteinkerk-
Emmaüskerk) en ds. Marleen Kool 
(stadsdominee). Ze hebben zich laten inspireren 
door Lied 702, waarin de zin staat: “Door de 
Geest bewogen”. 
De voorgangers verzorgen ieder een korte 
overdenking over de zegen. De zegen staat 
omschreven in het laatste vers van 2 Korinthe 
13: 13 'De genade van de Heer Jezus Christus, de 
liefde van God en de eenheid met de heilige 
Geest zij met u allen'. 
  
Welkom vanaf 17:30 uur voor koffie en thee 
vooraf. De dienst start om 18:00 uur. 

 

 
MUTATIES  
Afgelopen maand waren er geen mutaties in de ledenadministratie van de Johanneskerk. 
Informatie is te verkrijgen via jan.r.nienhuis@gmail.com en j.j.waal1964@gmail.com 
 
 
 

  

mailto:jan.r.nienhuis@gmail.com
mailto:j.j.waal1964@gmail.com
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VASTE ADRESSEN 
KERKGEBOUW: JOHANNESKERK  
Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen 
Gemeentehuis en St. Jorisplein).  
Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.  
Beheercoördinator: J. Nienhuis   
Website: www.johanneskerk.nl   
Beheer website: K. Meinema   
 

DIACONIE 
Contactpersonen  
Mw. J. Maris 
Mw. D. Spee 
  
Penningmeester  
Vacant  
Rekeningnummer: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. 
‘Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort’ 

 
PASTORAAT  
PREDIKANT 
Mw. Ds. H. Westerink 
 
SECRETARIAAT KERKENRAAD  
Mw L. van Rossum du Chattel  
 

 
LEDENADMINISTRATIE  
Dhr. J. Nienhuis 
Johan van der Waal 
 
AUTODIENST  
Coördinator: dhr. R. Meijer 
Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de 
dienst. 

 
JEUGD- EN JONGERENWERK  
Supertwien: Elise Folmer  
Kinderkring: Geertrui Meinema 

 
REDACTIE JOHANNESBRIEF  

Mw. A. Rosbergen  
Mw. L. van Rossum du Chattel   
Mw. T. Leeuwendal  

 

 
ORGANISTEN  
vacant 
 

PENNINGMEESTER 
Penningmeester Stichting Johanneskerk 
Dhr. Arriën Kruyt 
IBAN: NL 83 TRIO 0320 8123 67 t.n.v. Stichting 
Johanneskerk. 

 
INLEVEREN KOPIJ  
Johannesmail 
Johannesmail verschijnt wekelijks. Kopij donderdag vóór 
12.00 uur naar: johannesmail@johanneskerk.nl 
Contactpersoon: Hetty Deelstra, 06 37349504 
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KERKDIENSTEN 
 
1 juni - ds. Maaike de Jong, organist Frank 
Odding 
Maaike is langdurig actief geweest binnen onze 
gemeente en nog steeds met ons verbonden als 
vriend. Zij werkt nu als predikant bij de 
Doopsgezinde Gemeente Zeist. Voordien was zij 
werkzaam als geestelijk verzorger, 
groepsbegeleider voor mensen met een 
verstandelijke en lichamelijke beperking, en 
binnen onze eigen gemeente als jeugdwerker.  
 
8 juni - Pinksteren; ds. Hannah Westerink, 
organist Klaas Doornbos 
Een feest wat je verstand te boven gaat, maar 
aan je gebeurt. Ongrijpbaar, als water, vuur en 
lucht. Met medewerking van de cantorij, met 
Marie Christien Overdulve. 
De lezingen deze zondag zijn uit Handelingen 
2:1-11 en Joël 3:1-5. 
 
15 juni - Ds. Jeannette den Ouden, organist Erik 
Heijerman 
Jeannette den Ouden is predikante van de 
Arboretumkerk in Wageningen. 
 
22 juni - Eerste van de zomer; ds. Hannah 
Westerink, organist Frank Odding 
Wat is je naam? Wie ben je? De man in dit 
verhaal antwoordt: “Legioen, want wij zijn met 
velen”. De stemmen zijn legio. Klinken ze niet in 
eigen hoofd dan wel om je heen. Nogmaals, wie 
ben je? 
De lezingen deze zondag zijn uit Lucas 8: 26-39 
en Jesaja 65: 1-9. 
 
29 juni - Tweede van de zomer; ds. Hannah 
Westerink, organist Kor Pollema 
De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg?  
Huub Oosterhuis  
De lezingen deze zondag zijn uit Lucas 9: 51-62 
en 1 koningen 19: 19-21. 
 
 
 

drukwerk 
 
 
 
Aan de heer / mevrouw 
 
 
 
 
 
 
 


